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Moeder Marinella, dit 

is voor de 8ste maal 
dat u op het AK 

aanwezig 
bent…welke zijn de 

nieuwe elementen 
voor dit Kapittel? 

Een Kapittel is een 
sterk moment voor de Kerk en voor het Instituut, en verloopt nooit op 

dezelfde manier. Men ervaart er de evangelische vernieuwing die vreugde 

geeft en leven schenkt; de ervaringen van het leven in de Geest is tegelijk 
uniek en toch gelijkend. Het mooiste en het nieuwe is de aanwezigheid 

van zoveel zusters die ik heb zien groeien als DMH sinds hun intrede en 
dit is een grote bron van hoop. Het enthousiasme van deze zusters en hun 

verlangen voor het goede getuigt van de enorme vitaliteit van ons 
charisma. 

 
Welk Kapittel herinnert u zich het meest van al diegenen die u 

heeft beleefd? Van welk herinnert u zich het minst en waarom? 
Zoals ik al zei is elk Kapittel anders; ik heb dus goede herinneringen van 

alle Kapittels en natuurlijk heb ik ook wel ontgoochelingen meegemaakt. 
Het zoeken naar de wil van God is fundamenteel om die wegen te kunnen 

gaan die de trouw aan onze Stichters verzekert en die ons dus ook stuwen 
om nieuwe wegen in te slaan. De incarnatie van het charisma eist een 

grote luisterbereidheid, stoutmoedigheid, nederigheid en moed. 

 
Waarom zou u wensen dat elke ZDB aan een Algemeen Kapittel 

zou deelnemen? En waarom zou u dat niet wensen? 
Ik zou wensen dat allen eens dit sterk moment van de Geest zouden 

kunnen beleven als garantie van eenheid van het Instituut in de grote 
verscheidenheid van situaties. 

Ik zou niet wensen dat zusters –mochten ze dan al bestaan – die aan een 
Kapittel zouden willen deelnemen met de gedachte dat ze de waarheid in 

pacht hebben, en dus niet in staat zijn om te kunnen samenwerken en 
rekening houden met de rijkdom van anderen. 

 
 

 



Niemand kent de wereld van de ZDB zo goed als u: gedurende 12 

jaar was u Algemene Overste, u hebt 8 Algemene Kapittels 
meegemaakt en u hebt 60 jaar religieus leven. Mocht u in enkele 

woorden een balans moeten opstellen, wat zou u dan zeggen? 

Indien u de wereld zou willen kennen en liefhebben, bekijk hem dan met 
de ogen van de Vader en beleef uw roeping van ZDB in vreugde. Wees 

teken van deze liefde voor de jongeren. 
 

Indien u een toverstok zou bezitten en er een wens mee zou 
kunnen krijgen, wat zou die dan zijn? 

Die toverstok hebben wij allemaal: het is het geloof. Waarom zouden wij 
geen “bergen van egoïsme kunnen verzetten”  en elke dag beleven als 

een lofzang tot de Vader? Laat ons die toverstok gebruiken: we zouden 
gelukkig zijn en anderen gelukkig maken, vooral de jongeren die nog niet 

dit magisch geheim kennen. 
 

Kan u ons het geheim verklappen van een sereen en gelukkig 
leven als het uwe? 

Elke dag beleven in de zekerheid dat we in Gods handen geborgen zijn, 

dat Hij ons oneindig liefheeft en voor Wie alles mogelijk is. Zou Hij dan 
niet ons geluk willen en ons steunen, zelfs in de moeilijkste momenten 

van ons leven? 
 

Is er iets dat u “echt zou willen weten”…? 
Is er een ZDB die niet gelukkig is en die niet de vreugde beleeft van het 

geroepen zijn door God? Zeg het mij dan!! 
 

Is er een vraag waarvan u verlangt dat we ze u zouden stellen? 
Me dunkt dat je er me al genoeg hebt gevraagd! Aan jou en elke 

medezuster wens ik dat ze zou leven met een heldere blik en zou 
liefhebben met een zuiver hart opdat ze zou trouw zijn, gelukkig en in 

staat Gods liefde voor de jongeren door te geven. 
 

 
 

 


